
Grote- of St. Lambertuskerk in Strijen - Kerkstraat 48 - 3291AM Strijen 

Grote- of Sint Lambertuskerk – Kerkstraat 48. Een beukig laatgotische kerk met 

vijfzijdig gesloten koor en houten tongewelven en zuiderzijbeuk als overblijfsel van de 

voormalige kruiskerk uit medio 15e eeuw. Vermoedelijk gebouwd op de fundering van 

een Romaanse kerk uit de 10e eeuw. Gerestaureerd 1937-1939 en 1993-1994. 

Noorderaanbouw. Uitbreiding ontstaan in 1852 als gevolg van plaatsgebrek. In 

verband met deze uitbreiding werd het noordertransept afgebroken, waardoor de 

oorspronkelijke kruisvorm van deze kerk verloren ging. Consistorie gebouwd tijdens 

de restauratie van de kerk in 1938-1939. De oude consistorie aan de Kerkstraatzijde 

werd afgebroken. Koorzijde en zuiderkapel. In de muur van zuiderkapel zit een stenen 

zonnewijzer, met het opschrift: “Mijn uur is in Uw hand”. Eenvoudige laatgotische toren 

met een versiering van boog nissen, gerestaureerd 1950/51. De toren bezit een 

tweetal klokkenstoelen. De toren is eigendom van de gemeente Strijen. Gotische 

ingangspoort met aan de bovenzijde een ornament. Aan de rechterzijde een 

gemetselde boog. Hier zat oorspronkelijk een zgn. ‘Dodennis’. Een brandende lantaren 

of kaars gaf dat een dode lag opgebaard in de kerk. Bijgelovigen beweerden: De 

brandende lanteren of kaars moet de boze geesten uit het kerkgebouw weren. 

Betekenis van het ornament: Driehoekje: De Drie-eenheid God, Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Druiventros: De ware wijnstok. Totaal: Ik Ben de weg, de waarheid en 

het leven. 
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