Molenstraat 32, de familie Meijer Kleinkramer

Hier woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Familie Meijer Klein-
kramer. Meijer, in Strijen beter bekend als “Maan de Jood” ging met
paard en wagen zijn klanten langs met kruidenierswaren. Zijn vrouw
Eleonora deed de winkel.

Het echtpaar had twee dochters Sofie en Sientje. Sientje geboren in
1899 trouwde in 1927 met Arnold Vieeschdrager, diamantslijper uit Am-
sterdam. Na hun huwelijk vertrokken ze naar Antwerpen. Het echtpaar
kreeg een dochtertje, Noortje. Het kindje werd slechts 5 maanden oud
en stierf in 1929 in hetzelfde jaar overleed ook moeder Sientje, beiden
werden in Strijen op de Joodse begraafplaats begraven.

Sofie was pianolerares, gaf les aan boerendochters. Zij vormde met
dokter Schroot (Viool) en hoofdonderwijzer Perduijn (Cello) een piano-
trio. Op 26 februari 1943 werd Eleonora Kleinkramer- Kleinkramer en
Sophie Kleinkramer in Auschwitz vermoord.




