
 
 

Nogmaals gaan de keldergewelven open voor plubliek. 
 
Op verzoek van de winkeliers van “Strien graag gezien” zal er tijdens een speciale 

koopvrijdagavond op 28 oktober die als thema heeft: “Zie Strijen” een rondwandeling zijn 
naar de kelders van het doktershuis “De Moriaan”. 

Al verscheidene keren is er gelegenheid geweest, om onder leiding van een gids van de 
oudheidkundige vereniging de kelders te bezoeken en nog steeds is er de vraag om nog een 
keer de kelders open te stellen. Dat deze bijzonder zijn is wel gebleken: ze zijn namelijk 

gebouwd in 1575. 
Tot 1900 heeft er een boerderij annex herberg op gestaan genaamd “De Moriaan”. 

Na de afbraak is er een herenhuis opgebouwd maar de kelders zijn authentiek gebleven. 
In de kelders loopt een spoorlijntje om de kolen voor de “centrale verwarming” mee te 
vervoeren. Er zal ook een korte rondleiding gehouden worden rond de dorpskern. 

De renovatie van de Kerkstraat heeft het afgelopen jaar veel duidelijk gemaakt over de 
geschiedenis van Strijen. De gids zal ook laten zien waar in de 14e eeuw de kerkhofmuur 

gelopen heeft die in de 15e eeuw al afgebroken is voor verbreding van de Kerkstraat. In het 
museum is er een expositie van de opgravingen uit de Kerkstraat.  
Veel vondsten worden daar tentoon gesteld en zullen met regelmaat ook worden gewisseld. 

Na of voor de rondwandeling kunt u deze expositie bezoeken. 
Er zal dan een deskundige archeoloog aanwezig zijn om uitleg te geven. 
De eerste rondwandeling is om 18.00 uur daarna, bij voldoende belangstelling, ieder daarop  

volgend half uur. 
                                                                                                                                                          

Inschrijven op de dag zelf in museum “Het Land van Strijen” van af 17.30 uur. Zonder gids is het niet 

mogelijk de kelders te bezoeken. De rondwandeling duurt 45 minuten, de kosten zijn €2.00 pp. 
 

De Moriaan rond 1900 

 

 

 


